
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

23 februari 2025  Voorganger: Ds. G. van Vliet 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 
 

Woord van welkom, mededelingen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Zingenderwijs 30 Dit huis waar op de eerste dag 

 

1 Dit huis waar op de eerste dag / de week met U beginnen mag,  

staat voor de eredienst gereed, / wij komen hier in lief en leed.  

 
2 Met hoop en met herinnering / wordt in dit huis van hout en steen  

geloof gewekt, geloof gevoed / en liefde die ons leven doet.  
 

3 Op hoop van zegen bidden wij / dat Christus in ons midden zij.  

Kom, help ons levende ja, kom / en maak ons tot uw heiligdom.  
 

4 En laat het licht dat hier verschijnt / een levend licht voor ieder zijn,  
dat met ons meegaat en ons zegt / dat Gij ons leidt op onze weg. 

 

Bemoediging en groet  

 

Aanvangswoorden 

 

Lied: 274:1 en 2  Wij komen hier ter ere van uw naam 

 
Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 
 



Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 

 
Gebed om ontferming  

 

Lied: 274:3  Wij zingen samen van uw gloria 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

Leefregel: Jak.3:13-18 

 

Lied: 273:1, 4 en 5 Loof God, die zegent al wat leeft 

 

- Tijdens het zingen van Lied 273 worden brood en wijn binnengebracht –  

 
Loof God, die zegent al wat leeft, 

der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 

Die ver is, is nabij. 

 
Loof God, want Hij spreekt onze taal, 

Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 

houdt Hij bij ons zijn hof. 

 
Loof God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom. 

Ik loof U die mijn leven draagt, 

o lieve God, ik kom. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Gen. 45:3-11, 15 

 



Lied: 166:1 en 5 Jozef zoekt zijn grote broers 

 

Hij wandelt in zijn koningsjas, 

gekregen van zijn vader; 
en droomt al dat hij koning was: 

zijn broeders treden nader 
en buigen zich voor Jozef neer. 

Hij droomt het telkens weer. 

 
Maar zijn de broers ook échte broers? 

Dat is wat hij wil weten: 
‘Kom maar terug met Benjamin, 

dan geef ik jullie eten.’ 

Maar vader Jakob stemt niet in. 

Het is zijn Benjamin! 

 
Schriftlezing: Luc. 6:27-38 

 

Lied: 537:3 en 4 En Jezus sprak: bemin uw vijand ook 

 

En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 

Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 

Want gij zijt ook zelf geschonden 

door een menigte van zonden, 
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 

En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 

en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
Vergeet uzelf en dien elkander maar 

–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Aan elkander prijsgegeven 

vindt gij honderdvoudig leven. 

Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 
En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

 

Verkondiging  

 

 

 



Lied: 838:1 en 2 O grote God die liefde zijt 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: 344:1, 2 en 3 Wij geloven één voor één 

 
Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 
Amen, amen. 

 
Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 

 

Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede. 

 

MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Lofprijzing   

 



Wij danken U, HEER onze God, door Jezus, onze Heer, 

dat U een God van mensen bent, dat U ons kent bij onze naam, 

dat U de wereld in uw hand houdt . 

Want U heeft ons geschapen en ons geroepen in dit leven, 

zodat wij met U verbonden zouden zijn. 

U heeft ons door Jezus Christus bevrijd uit de macht van donker en dood 

en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 

vrijheid, vrede, vreugde, voor alle mensen die U lief heeft. 

Daarom, samen met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn 

voorgegaan 

prijzen wij uw naam en aanbidden U met de woorden: 

 

Lied: 985:1  Heilig, heilig, heilig 

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Zegening   

 

Wij zegenen en prijzen U, trouwe God 

en gezegend is Jezus, de Levende die U heeft gezonden. 

Hij is als eerste uit de dood opgestaan 

en heeft voor ons een doortocht gemaakt 

door de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

Onderwijzing  

Bij de maaltijd van de Heer vieren en gedenken wij hoe Jezus Christus heeft 

geleefd: om ons te dienen zonder voorbehoud, tot het einde toe. Onschuldig is 

Hij ter dood veroordeeld, tot op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en 

begraven. Maar we gedenken ook dat Hij op de derde dag is opgewekt uit de 

doden en dat Hij nieuw leven heeft gebracht: verzoening voor allen die gebukt 

gaan onder kwaad, zonde en dood. Zo heeft Hij zichzelf gegeven als brood 

voor de wereld. 

 

Vredegroet – Lied 421  Vrede voor jou (2x) 

 

 

 

 



Gebedslied:  Blijvende Nabije 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 
Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 
 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God. 
 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. 
 

Delen van brood en wijn 

We zingen daarbij het lied ‘To give and to receive’ 

 

To give and to receive 
are one are one in truth 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede  

 

Stilte - Onze Vader 

 

Collecte: Diaconie, stichting Leergeld Emmen 

 

Slotlied: ZW 49      Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede 

 

1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden 

 

2.Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 
Er zal genoeg zijn voor velen. 



 
3.Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen 
liefde en warmte uitstralen. 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel. 

 

Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

We denken aan hen die ziek zijn, verdriet hebben of moeizaam door het 

leven gaan. We bidden met en voor hen een gebed van Moeder Teresa, een 

katholieke zuster die zich in haar leven heeft ingezet voor de armen in India. 

Heer, help de man of de vrouw 

Die zou willen bidden maar het niet kan. 

Aanvaard hun verlangen te bidden als een gebed. 
Luister naar hun zwijgen en ontmoet hen daar in hun woestijn. 

U hebt al eerder mensen uit woestijnen geleid 
En hun uw beloofde land laten zien. 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 – 16.00 uur voor de open inloop in 

de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat 

met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur 

naar binnen. Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en Mevr. Brink, Vaart ZZ. 

 

Kerkenraadverkiezingen. 

In de plaatselijke regelingen is vastgesteld dat de verkiezing van 

ambtsdragers  jaarlijks plaatsvindt in mei/juni.( zie artikel 2.2.) 

Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:  

 

Aftredend: Diaken: 

Mevrouw  H. Ellen-Akkerman 

 

Aftredend en herkiesbaar:  

Ouderlingen: 

Mevrouw A.A. Winkel-Bruinsma 

De heer T.A. van Sloten 

De heer J. Hogeveen 

De heer F. Kuper,  herkiesbaar als pastoraal medewerker. 

Ouderling-kerkrentmeester: 

De heer W. Meulman 

Kerkrentmeester: 

De heer D. Gommer 



 

De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor de vacature van mevr. Ellen 

schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 

16 maart indienen bij de scriba van de kerkenraad. 

 

 
Mevr. Lanjouw heeft nu reeds te kennen gegeven dat zij bij de 

kerkenraadsverkiezingen in 2026, na vele jaren de taak van scriba te hebben 

vervuld, niet herkiesbaar is. 

Dit is bewust door haar gedaan om zo mogelijk per 1 oktober a.s. vervanging 

voor haar te zoeken. De toekomstige scriba kan dan door haar worden 

ingewerkt, zodat zij het laatste half jaar van haar scribaat alles zorgvuldig 

kan overdragen. 

Voor informatie kunt u contact met haar opnemen.  

 

Een extra kaars…. 

In de Taakgroep Pastoraat is afgesproken om voortaan ook de kaars van 

Kerken met Vaart iedere week te laten branden. Dit gebeurt ook in de andere 

kerken die deelnemen aan Kerken met Vaart. 

Wij plaatsen deze kaars op één van de tafeltjes waar de bloemen en de 

Menora op staan. 

Dit als teken van verbondenheid. 

 

Collecte Stichting Leergeld Emmen e.o. 

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. 

De collecte is dan bestemd voor Stichting Leergeld Emmen e.o. 

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een 

armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen 

doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan 

activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld 

Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide 

vrijwilligers thuis op bezoek komen bij de minima gezinnen. Leergeld 

Emmen steunt de kinderen door hulp in "natura". De gezinnen ontvangen 

geen geld, de vergoedingen gaan rechtstreeks naar de leverancier van de 

activiteit of dienst Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via 

NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie o.v.v. collecte Stichting Leergeld. De 

diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

 

 

 



Paasgroetenactie 2025 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de 

kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema 

is 'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'   

  

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 16 en 23 

februari worden deze kaarten(inclusief informatie wat u er mee moet doen) 

aan u uitgereikt. Uiterlijk 1 maart moet de kaart weer ingeleverd worden. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als 

daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 

ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed 

doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld. 

De diaconie 

 

Huispaaskaars 2025. 

Dit jaar krijgen we weer een paaskaars van Boca kaarsen. 

Het is in onze gemeente al jaren de gewoonte dat gemeenteleden een 

huispaaskaars kunnen bestellen, ook deze zijn dit jaar weer beschikbaar.. 

Een prachtige afbeelding met wasreliëf. 

De tekst is voor dit jaar "Ik ben de weg” 

Gemeenteleden kunnen t/m zondag 9 maart aan de scriba, Hilly Lanjouw, 

doorgeven of zij voor komend jaar een huispaaskaars willen. 

 

Cantatedienst in Schoonebeek 

Zondag 9 maart aanstaande zal in de Dorpskerk te Schoonebeek 

de cantate BWV 23 “Du waherer Gott und Davids Sohn” van J.S. Bach 

worden uitgevoerd. De cantate vormt van oudsher een onderdeel van een 

kerkdienst. De uitvoering van de cantate staat onder de leiding van dirigent 

Luuk Tuinder.Samen met de lezingen en de liederen voor de gemeente 

belooft het een muzikale en vooral feestelijke viering te worden. 

(Bij de uitgang kunt u een gift doen om deze dienst mede mogelijk te 

maken.) 

Medewerking: Bachensemble (koor en orkest) Vries 

Dirigent: Luuk Tuinder 

Voorganger: Ds. J.Hermes 

Aanvang: 17.00 uur 

 

 

 

 



PCOB 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een leden middag van de ANBO / 

PCOB Schoonebeek - Nieuw Amsterdam/Veenoord op dinsdagmiddag 18 

februari 2025   om 14.00 uur in het "Aole Gemientehoes"  Kerkeind 

1. Sprekers op deze middag zijn Dr.  M. Luitse en Dr.  E. ten Velde, beiden 

huisarts in Schoonebeek. 

De lezing heeft als onderwerp:    " Gesprek over de toekomstige behandeling, 

zorg en ondersteuning bij het levenseinde"  (Advanced Care Planning). 

Iedereen, zowel leden als niet- leden, zijn van harte welkom.  Mocht u 

vervoer nodig hebben, dan kun je bellen met Roelof Heeling 0524-532075 of 

met Jan Weggemans 0524- 531845. 

Gezien het feit dat we hier allemaal mee te maken kunnen krijgen als je 

ouder wordt, rekenen we op een grote opkomst! 

namens het bestuur ANBO / PCOB Schoonebeek, Freek Ensink 

 

Kunst- en cultuurroute 

Elk jaar worden er binnen de gemeente Emmen vier mooie en heel 

verschillende initiatieven van inwoners genomineerd voor de 

Waarderingsprijs. 

Eén van deze vier is de kunst- en cultuurroute in ons dorp. 

De leden van het bestuur van de route zijn erg blij met deze nominatie en 

moeten nu zorgen dat ze de meeste stemmen binnen halen. 

We hopen op heel veel stemmen. 

Alvast hartelijk dank, 

Namens de kunst en Cultuur route 

Ina Davids 

 

Wij als Zuiderkerkgemeente doen altijd mee met deze route die gehouden 

wordt op de eerste zaterdag in oktober. 

Het zou fijn zijn als zij de Waarderingsprijs zouden ontvangen. 

U kunt hieraan bijdragen door digitaal te stemmen: 

emmen.nl/waarderingsprijs   

Toon uw betrokkenheid met deze prachtige route in ons dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emmen.nl/waarderingsprijs


Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 21 februari is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 26 februari zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.  

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 

 

Zondag 2 maart. 

Voorganger: Ds. H. Jumelet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie, Voorjaarszending, 2 e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:    Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl   

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

